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Tijdens de verbouwing van de 
garage tot atelier kwamen er ver-
schillende soorten balken tevoor-
schijn. Van haar overbuurman 
Feep van der Heiden vernam ze 
dat deze afkomstig waren van 
het sloopbedrijf van Manus van 
der Heiden (zie Singel 4). 

Marianne Franken in 
haar atelier

Ook in de winter een plaatje
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Singel 7
Dit is het huis van Manus en Jans van der Heiden. Manus kwam uit Hoogland. 
Na eerst als boerenknecht te hebben gewerkt in Eemnes kwam hij daarna als 
sleper bij Dirk Vos terecht. Vervolgens werkte hij 5 jaar in ploegendienst bij de 
kalkzandsteenfabriek te Huizen. Aan de Bergweg werd begin jaren vijftig een 
stuk grond geveild, maar niet verkocht. Manus kocht het daarna uit de hand. 

De gemeente Bla-
ricum wilde de 
grond ook kopen, 
maar was helaas te 
laat. Manus sticht-
te er zijn sloopbe-
drijf en later het 
grondwerkbedrijf. 
Manus en de ge-
meente Blaricum 
gingen niet goed 
samen. Het was zo-
gezegd geen goed 
huwelijk. Eens zei 
een burgemeester tegen hem: “Als alle burgers slopers waren, was de gemeente 
Blaricum één grote rommel”. Waarop Manus de legendarische woorden sprak: 
“Als alle burgers burgemeester waren, hadden we niet meer te vreten”. 

Singel 7 omstreeks 1930

Het gezin van Manus en Jansje van de 
Heiden-Raven

Op de achtergrond de sloperij aan de 
Bergweg
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Singel 8
Jarenlang werd dit huis bewoond door Henk Calis en zijn gezin. Henk had een 
verwarmingsbedrijf en was lid van de Blaricumse brandweer. Ook was hij de 
grote animator en spelletjesbedenker bij de volksspelen tijdens de kermisdagen. 
Alhoewel.... In zijn enthousiasme moest hij voortdurend afgeremd worden tij-
dens de plannenmakerij, anders zou geen enkele deelnemer aan de spelen zon-
der botbreuken of ander ernstig letsel de finish halen.

De kelder komt kant en klaar op een trailer aan en wordt met behulp van een kraan op 
zijn plaats gebracht
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Singel 8 na de verbouwing
De bouwkraan takelt de kelder op zijn plaats

Sinds 2003 is de familie Boerboom 
de bewoner. Hun komst is niet geheel 
onopgemerkt voorbijgegaan. Re-
gelmatig blokkeerden grote bouw-
kranen de Singel. Maar het huis is 
nu,weliswaar gemoderniseerd, weer 
in de oorspronkelijke staat terug-
gebracht. Voorbeeld daarvan zijn de 
roetjes in de raampartijen. De ach-
tergevel is eruit gegaan en er werd 
een groot onderkelderd stuk aan-
gebouwd. De verbouwing werd be-
moeilijkt door het hoogteverschil in 
het perceel.





Wel en wee in Blaricum  
door Frans Ruijter

Historische Kring Blaricum

Boek over Blaricummers. Over da-
gelijkse gebeurtenissen, lief en leed, 
belangrijke en minder belangrijke 
zaken gedurende de periode 2002-
2011. Opgetekend en van commen-
taar voorzien door Frans Ruijter.

Steun de uitgave van het boek en 
teken in voor één of meer exemplaren.

Prijs bij voorintekening: € 19,95

Het intekenformulier is los bijgevoegd bij deze Deelgenoot. Intekenformulieren zijn ook te ver-
krijgen bij de Historische Kring Blaricum, Brinklaan 4a, 1261 ER  Blaricum op donderdags van 
20.00-22.00 uur en zaterdags van 14.00-16.00 uur. Voorintekenprijs geldig tot 20 april 2012.

Heb je nog      
       nieuws...?!


