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te drogen, dan was het namelijk wasdag. Wij kropen dan, mijn broertjes en ik, 
achter dat rekje en zaten daar dan lekker warm. Want die kachel was tenslotte de 
enige warmtebron in huis.

Mijn geboortehuis  
door Henk ter Weijden

Mijn geboortehuis op de Mosselweg 5 in Blaricum is gebouwd op een heuvel in 
1928, tien jaar voor mijn geboorte. Vanuit de woning wat overigens een vrijstaand 
huis was, keek je uit over de akkers in de eng of es waar graan, aardappelen, bie-
ten en knollen op verbouwd werd, tegenwoordig enkel maar maïs. Mijn ouders 
betrokken hun woning in juli 1929. Het was nogal een ruime kavel van ongeveer 
800 m2 waar het op gebouwd was, we hadden dan ook met zes kinderen een 
mooie grote tuin om te 
spelen, daar stond ook 
een kippen- en een 
konijnenhok, erg leuk. 
De woning zelf was 
niet zo bijster groot, 
beneden twee kamers 
met een schuifdeur: 
kamer en suite of zo-
iets noemde ze dat. 
Die werd door ons 
kinderen veelvuldig 
gebruikt voor muziek- 
en toneeluitvoeringen. 
Verder was er een keuken waar we in de zomer veel zaten. Hij was niet groot 
maar oergezellig. Verder was er een smalle gang met een deur naar een verdiepte 
kelderkast en aan het eind van de gang was het toilet. Boven waren er vier slaap-
kamers: twee kleine en twee grote, een overloop met een luik in het plafond naar 
een piepklein zoldertje. Een douche of badkamer was er niet. Vele jaren later, 
toen er een geiser kwam, is er toch een douche gekomen.
Wat mij altijd is bijgebleven dat er op de slaapkamers tegen de schuinte van het 
dakbeschot kastruimte was getimmerd met een klein deurtje waar je net door 
heen kon. Er lagen altijd heel veel oude spullen achter. Als klein kind kropen 
we er vaak in en konden zo van de ene naar de andere slaapkamer kruipen. Wat 

Mosselweg 5
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ik mij nog goed kan herinneren: dat mijn vader daarachter een schuilplaats had 
voor als er door de Duitsers een razzia werd gehouden. Mijn vader kroop er dan 
achter en zette er dan een tafel met een groot kleed en een stoel voor. Doordat 
het huis zoals ik in het begin al opgemerkt heb, op een heuvel was gebouwd, was 
het nogal gevoelig voor blikseminslag. Dat is dan ook twee maal gebeurd en niet 
zo zuinig ook. De eerste keer lagen zowat al de pannen van het dak en was er 
een groot gat in dak geslagen. De tweede keer sloeg de bliksem in de meterkast 
op de elektrameter die was volledig verwoest.
Dit zijn gebeurtenissen die je als kind en later, als je ouder bent geworden, bij-
blijven. In 1965 heb ik mijn geboortehuis verlaten en ben verhuisd naar de Oude 
Renbaan 2a waar ik een geheel nieuw huis betrok: een twee-onder-een-kapwo-
ning. Zelf ontworpen en zelf gebouwd in mijn schamele vrije uurtjes wat een 
heel bijzondere ervaring in mijn leven is geweest.

‘Nieuw’ leven in ‘Nieuw’ Blaricum  
door Jan Veltman

Waar ik vandaan kom heeft ‘nieuw’ een bijzondere betekenis voor mij. Het gaat 
hier om een middenhuis van een drie-onder-één kapwoning, gelegen op het zui-
den met geheel vrij uitzicht op groen en de natuur. De woningen zijn opgeleverd 
in maart 1975 in de nieuwbouwwijk Bijvanck te Blaricum, Langwagen 46. Ge-

‘Bijvanck in vogelvlucht’



1487

durende een hele lange periode van april 1975 tot 1 november 2005 heb ik hier 
een groot deel van mijn leven gewoond, meer dan 30 jaar, langer dan in mijn 
geboorteplaats Hilversum.
In het begin was er nauwelijks groen, echt een nieuwbouwwijk en overwegend 
bewoond door jonge gezinnen al dan niet met kinderen. Bijzonder om deze wijk 
te zien groeien tot een bestaande wijk met jonge en ouder wordende kinderen 
maar ook met heel veel groen en bomen. Een lange periode met veel gebeurte-
nissen die bij het leven horen.
Als ik mijn gedachten de vrije loop laat, denk ik aan mooie en minder mooie 
herinneringen, zoals de koop van een woning tijdens de energiecrisis, een stel 
nog zonder kinderen, miskramen en jaren later de geboorte van twee kinderen, 
die opgroeien van baby naar kleuter tot puber en uiteindelijk zelfstandig gaan 
wonen vanwege studie en een verandering van baan.
Een minder mooie gebeurtenis, blijft en blijkt uiteindelijk een bijzondere herin-
nering, mijn scheiding. Wij blijven met z’n drieën in Blaricum wonen. Joost en 
Thijs zijn inmiddels 12 en 16 jaar. Het gaat goed, zelfs heel goed. Als de oudste 
20 jaar is gaat hij in Groningen studeren en de jongste blijft nog tot medio 2003 
in Blaricum wonen om daarna in Utrecht te gaan wonen wegens studie. 
Vanuit deze minder mooie gebeurtenis ben ik uiteindelijk “geworden wie ik 
was” en geleerd dat heel veel dingen in het leven een doel kunnen hebben. Bij 
mij heeft dat geleid tot een zinvoller leven. De kiem hiervan is in ‘Nieuw’ Blari-
cum gelegd en vervolgens ben ik in dit ‘nieuwe’ leven gegroeid tot een tevreden 
en bevoorrecht mens.

Mijn geboortehuis 
door Luus Kok

Waar ik vandaan kom, daar wil nog wel wonen! Het is het huis waar ik geboren 
ben en het staat nog fier midden in het dorp Blaricum op de Meentweg nr. 2. Een 
groot vierkant huis met een punt dak in vier stukken is verdeeld. Voor en achter, 
links en rechts een schuin oplopend donkergrijs pannendak. Het huis was mooi 
in de jaren dat ik er woonde, daarna is het gemoderniseerd en de glans was eraf. 
Het huis waar ik opgroeide, had rode bakstenen muren met ramen aan alle vier 
de zijden, ramen met rood-wit-groene luiken die ‘s winters de ergste kou tegen-
hielden. Ik heb toen niet beseft hoe mooi en groot dat huis was, het was gewoon 
mijn huis. Van de benedenverdieping werd een kwart in beslag genomen door de 
slagerij: een kraakheldere, witte ruimte met veel chroom, een granieten vloer en 
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zware houten hakblokken, een witmar-
meren toonbank waarop een chromen 
kassa en een weegschaal uit de jaren 
‘30 stonden. O zo mooi, maar toen zo 
gewoon. 
Naast de winkel was onze keuken, 
groot, met een kolenfornuis met email-
le deurtjes, een granieten aanrecht met 
een glas-in-loodraampje erboven en 
een kokosmat op de vloer. In die keu-
ken was het altijd warm en gezellig, 
toen zo gewoon, nu zo nostalgisch.
Er waren aan de zijkant van het huis twee grote kamers die, ook nog in mijn 
herinnering, als koud bij mij overkomen: er werd ‘s winters niet gestookt.
In het midden was de gang met een prachtige, granieten vloer met in het midden 
een rond patroon, ons ‘knikkerkuiltje’, zo leuk nu, toen zo gewoon. 
We hadden geen tuin maar ‘de dam’, waar we speelden en die dam was omringd 
door een volière, een kippenhok, een fietsenschuur, een konijnenschuur, een 
wasschuur, een worstmakerij en een slachtschuur. Wat een ruimte!
In dit grote, mooie, warme, gezellige, ‘gewone’ huis heb ik zestien jaren ge-
woond en het heeft mij een gelukkige jeugd gegeven, een goede basis voor mijn 
verdere leven.

Voormalige slagerij De Veen

Advertentie Meentweg 2
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4 mei 2013: Dorpswandeling in Blaricum
onder leiding van Frans Ruijter,

georganiseerd door de Historische Kring Blaricum

Om 14.00 uur is het verzamelen in het pand van de HKB. Na een kopje koffie of 
thee met wat lekkers erbij, wordt de wandeltocht gestart om 14.30 uur. Met 15 
personen gaan we op pad.
Schuin tegenover het pand van de HKB is de Burg. De Jongweg (vroeger het 
Brinkpad genoemd). Ook zijn er meerdere wegen in het dorp vernoemd naar 
burgemeesters, o.a. naar burgemeester (Elbert) Heerschop (laatste boerenburge-
meester) en (Map) Tydeman. 
Bij het mooie witte pand aan de Dorpsstraat, horen wij dat dit pand jarenlang 
door de gemeente werd gebruikt. Het was verdeeld in 2 woonhuizen, maar de 
gemeente heeft het pand verkocht en er zijn nu 3 woonhuizen van gemaakt. Dit 
prachtige pand is een van de oudste woonpanden (1628) van het dorp.
Op de hoek van de Raadhuisstraat-Eemnesserweg staat een zeer oude (linde)
boom de ‘Wilhelmina boom’ geplant in 1898, helaas zonder een mooi hekje. 
Er zijn meerdere bijzondere bomen geplant in het dorp, de ‘Beatrixboom’, een 
prunus, is helaas doodgegaan. Op die plek is in 2002 de huwelijksboom van 
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Willem-Alexander en Maxima gekomen. De ‘Willem-Alexanderboom’, is in 
1967 geplant op de splitsing Achterom-Binnendoor, de ‘Amaliaboom’ in 2003 
Schoolstraat-hoek Torenlaan en de recent geplante bomen i.v.m. de kroning, in 
het Pieperspark en het Burg. Tydemanplein.
Wij horen dat er een Eerste Molenweg, Korte Molenweg, een Tweede Molenweg 
en een Molenveenweg is. Deze wegen verwijzen naar een niet meer bestaande 
molen. Wij lopen via de Raadhuisstraat richting de Torenlaan, kruisen het Bin-
nendoor en vernemen dat vele wegen in het dorp zeer kronkelig lopen, met vele 
bochten etc. Vroeger werden de wegen aangelegd om de reeds bestaande huizen. 
In de dorpskerk gaan wij naar binnen. In het voorportaal van de kerk, onder de 
toren, staat de originele Erfgooiersboom van het dorp, gemaakt door Gerardus 
Lanphen. Dit kunstwerk is gebeiteld uit een eikenhouten stam (1972). De in 
brons uitgevoerde kopie staat bij de muziektent (1985). De toren van de kerk is 
eigendom van de gemeente. Wij krijgen uitleg over scharende en niet-scharende 
Erfgooiers.
Informatie over de Tafelberg, 36,4 meter boven NAP, met zijn uitkijktoren (uit-
kijktoren is daar niet in meegerekend anders wordt het ruim 42 meter). Helaas 
is het hout van de uitkijktoren opgestookt tijdens de oorlog en is de toren niet 
meer herbouwd. Dat het Gooi bestaat uit 6 plaatsen: Hilversum, Naarden, Bus-
sum, Laren, Blaricum en Huizen. Achterom 5, ‘het Hemeltje’, was vroeger een 
kleine schaapskooi, in deze schaapskooi stond ook een bedstee. Dit pandje is nu 
een prachtig woonhuis, gedateerd 1696. 
Achterom 13 is het mooie pand waar Marten Toonder en Evert Pieters hebben 
gewoond. 
Wij krijgen uitleg over de aspergevelden waar, wegens het koude voorjaar, de 
asperges pas sinds kort worden gestoken. Het oogsten duurt tot 21 juni. Via de 
Singel lopen we nog langs de sigarenwinkel van Toos Fecken waar we even 
mogen binnenkijken. De etalage is prachtig versierd met zeer oude en recente 
oranje herinneringsblikjes.
Het is ondertussen 16.30 uur, we zijn aan het einde gekomen van een zeer ont-
spannen, leerzame en met verve en humor gebrachte rondleiding door Frans 
Ruijter. We hebben als wandelaars zijn speciale ‘band’ met Huizen zeer goed 
begrepen, daar kun je niet omheen!!
Graag de volgende keer een route langs de mooie boerderijen.
Een aanrader: de dorpswandeling is zeer de moeite waard.

Adrie van Dam 
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Frans Schinkel 
1946 - 2013

Nooit meer Frans op de zaterdagmiddag bij de Kring. Bijna elke zaterdag ver-
scheen Frans tussen 14.00 en 16.00 uur bij de Kring “voor de overheerlijke kof-
fie” zoals hij placht te zeggen. Maar het had ook nog een andere reden: “Dan hoef 
ik niet mee met mijn vrouw naar AH om boodschappen te doen.”
Tijdens zijn bezoekjes werd steevast met een kwinkslag de Blaricumse politiek 
doorgenomen en soms met enige stemverheffing beoordeeld en zo nodig veroor-
deeld. Ook over de toestand in Nederland en de rest van de wereld gaf hij zijn 
uitgesproken mening wat regelmatig tot vrolijke discussies leidde.
Frans was een zeer bevlogen en sociaalvoelend mens. Ook bij de Kring voelde 
hij zich zeer betrokken. Ruim tweeënhalf jaar geleden kwam hij met het voorstel 
om koffie en thee te schenken tijdens de Blaricummerie op Koninginnedag voor 
de deur van ons onderkomen. Het bestuur vond het een goed idee, deed aanvraag 
voor vergunning waarna Frans via Centrum de Hilt tafels, parasols, koffieappa-
raat en oranje feestversiering regelde. Samen met zijn vrouw Liesbeth verzorgde 
hij de koffie- en theeschenkerij gedurende de gehele dag. Het werd een groot 
succes en Frans genoot zichtbaar van zijn vele werk. 
In het najaar nam hij op de zaterdagmiddag na z’n gebruikelijke kopje koffie al-
tijd de bezem ter hand om onze oprit bladvrij te maken. Als je hem daarover aan-
sprak, was zijn antwoord standaard: “Dat 
moet ik wel doen anders krijg ik hier geen 
koffie”. Naast zijn vele andere vrijwil-
ligerswerkzaamheden bracht hij ook een 
aantal jaren ons periodiek de ‘Deelgenoot’ 
rond in de wijk Bouwvenen. 
 
Op 25 april jl. is Frans onder grote belang-
stelling van de Blaricumse bevolking ten 
grave gedragen op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Woensbergweg. De indruk-
wekkende plechtigheid was geheel in de 
stijl van Frans: uiterst sober.
Bij de Historische Kring zijn de zaterda-
gen aanzienlijk stiller dan vroeger. We 
missen hem.

Het bestuur
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Levensverhalen schrijven

 Cursus door de HKB, najaar 2013

Elk leven, alledaags of meeslepend, is een onuitputtelijke bron voor verha-
len. Herinneringen en observaties vormen een ‘mer à boire’, een onmete-
lijke zee om uit te blijven drinken.
Dit kunt u ervaren in deze schrijfcursus waarin u uw eigen inspiratiebron-
nen leert ontdekken. Vertrouwen en veiligheid in de groep staan voorop, een 
sfeer waarin mensen graag hun verhalen delen.

Bent u ook al een tijdje van plan om uw herinneringen aan uw jeugd, uw loop-
baan of uw familie op papier te zetten? Maar u weet niet waar te beginnen? In 
deze cursus leert u hoe u uw levensverhalen als stukjes van een mozaïek op een 
creatieve manier kunt opschrijven.
De docente is Karin van der Raad-Doornik. Zij is docent Nederlands en vol-
tooide in 2013 de post hbo-opleiding Docent Creatief Schrijven van Scriptplus 
i.s.m. de Hogeschool van Amsterdam. 
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Voor wie is deze cursus bestemd?
Zowel beginnende als gevorderde schrijvers van ‘18 tot 98’ jaar, mannen en 
vrouwen van alle gezindten kunnen deelnemen aan deze cursus. Het is prettig 
als u al wat ervaring hebt met tekstverwerking op de computer en in het bezit 
bent van een e-mailadres.

Wat gaat u doen?
U gaat autobiografische teksten schrijven aan de hand van concrete thema’s zo-
als kleding en mode, werk, geld, gebruiksvoorwerpen, vervoer. Samen met uw 
medecursisten doet u oefeningen en opdrachten en maakt u kennis met diverse 
literaire vormen en technieken om de teksten verder vorm te geven. 
U leert ook feedback te geven en te ontvangen op uw teksten en kunt u desge-
wenst uw teksten bijschaven zodat de verhalen ook voor anderen boeiend zijn 
om te lezen. Deze verhalen maken kans om in het blad van de Historische Kring 
Blaricum, Deelgenoot, gepubliceerd te worden.

Waarom deze cursus?
Veel mensen hebben de behoefte om verhalen te schrijven over hun leven. Het 
doel van deze cursus is de deelnemer op weg te helpen met zijn of haar avon-
tuurlijke reis van het schrijven en hem onderweg samen met medereizigers te 
begeleiden om de eigen taal en stem te ontdekken.
Daarnaast wil de cursus een actieve deelname aan de geschiedschrijving in het 
algemeen en Blaricum in het bijzonder bevorderen.

Waar: De cursus (10 bijeenkomsten) wordt gehouden in het gebouw van de 
Historische Kring Blaricum op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur.

Wanneer: 2, 9, 16, 30 oktober - 6, 13, 20, 27 november - 4, 11 december.

De kosten: € 155,- (€ 135,- voor leden HKB). Dit is inclusief koffie/thee en 
lesmateriaal.
Minimum aantal deelnemers: 6. Maximum aantal deelnemers: 10.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
Karin van der Raad, e-mail: ka.raad@planet.nl, telefoon 035 5422730 of 
Vera ten Broeke-Abels, secretaris HKB, tel 06 53 168 006.
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Herman van der Heiden b.v.
AANNEMINGS- EN VERHUURBEDRIJF, GROND- WEG- EN WATERBOUW

• Bestrating  • Grondwerk  • Riolering  • Sloopwerken

Veelzijdigheid is onze kracht
Bedrijfsterrein/Kantoor:
Randweg 4 (Midden) - 1272 LZ  Huizen
Tel.: 035 - 5383620 / 5257453
www.hermanvanderheiden.nl

GEVRAAGD: OUDE ADRESBOEKJES

Iedere maand ontvangen we een aantal malen een vraag over 
de woonplek(ken) van een persoon in een bepaalde tijd.
Vaak kunnen we helpen het raadsel op te lossen. Soms ook 
niet. Heeft u nog oude adresboekjes die u aan de Historische 
Kring wilt schenken? Wij houden ons aanbevolen. 

Gemeentegids 1930



Familie Ton • Huizerweg 8, 1261 AW Blaricum • Tel: 035-5386006

‘Uw kruidenier 
          om de hoek’

Maandag t/m 
zaterdag zijn wij 
tot 21 uur open!
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